God zei: ‘Er moet licht komen.” En er kwam licht. God zag hoe
mooi het licht was. Dat was de eerste dag.

Zo verdeelde God het water in tweeén: water boven de koepel
en water onder de koepel. Die koepel noemde God ‘hemel’.
Dat was de tweede dag.

God zei: ‘Het water onder de hemel moet naar één plaats
stromen. Dan komt er droge grond tevoorschijn.” Er moet van
alles groeien op het land. Planten met zaad en bomen met
vruchten.’ Dat was de derde dag.

God maakte de twee grote lichten. De zon om overdag te
schijnen, en de maan om ‘s nachts te schijnen. God maakte ook
de sterren. Dat was de vierde dag.

God zei: ‘Het water moet vol leven zijn, vol met allerlei dieren.
En boven de aarde, in de lucht, moeten vogels vliegen.” En zo
gebeurde het. Dat was de vijfde dag.

God zei: ‘Ook op het land moeten er allerlei dieren komen:
wilde en tamme dieren en heel kleine dieren.’ En zo gebeurde
het. God zei: ‘En nu wil ik mensen maken. Ze moeten op mij
lijken.” En zo gebeurde het. Dat was de zesde dag.

Op de zevende dag was God klaar met zijn werk. Toen rustte hij
uit. God zegende de zevende dag. Hij maakte die dag een
bijzondere dag.



